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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   2 november 2025 om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.   Wim Lolkema 
Ouderling: mw.  Plonie van Ooien 
Diaken: dhr.  Jan Kleinjan 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Esther Botterweck  
Videoteam: dhr.   Henk Moerenhout 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied  Vrede voor jou  , mel. NLB 276    (de gemeente gaat staan) 
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 
 
U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,  
tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit,  
gezien, aanvaard te zijn.  
 
Groet en bemoediging: 

Voorganger    De Heer zij met u 
Allen:      Ook met u zij de Heer 
Voorganger:   Onze hulp is: de NAAM van de Heer 
Allen:       Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

 
Drempelgebed 
(De gemeente gaat zitten) 
 

Zingen Psalm van deze zondag: Psalm 103: 1 en 3 

 

1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
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die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

3  Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Kort Kyriëgebed  
 
Gezongen Kyrie en Gloria:  Lied 299-E 
 

1  Heer, ontferm u, 

Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Heer, ontferm u over ons, 

Heer, ontferm u over ons. 

(gemeente gaat staan) 

 

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 

Wij loven U, aanbidden U, 

vereren en zegenen U. 

Wij danken U om uw glorie! 

Hemelse koning, God over allen, 

Vader van mensen! 

Jezus Messias, één met de Vader, 

Lam van God, 

die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 

geef uw ontferming! 

Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 

Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 

U alle eer, nu en altijd. 

Amen, amen, amen. 
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RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing uit de Profeten: Ezechiël 37: 1 t/m 10  

Ezechiël wordt naar een dal gebracht 

1Op een dag voelde ik opeens de macht van de Heer. Ik werd meegenomen 

door de geest van de Heer, en die bracht me naar een dal. Dat dal lag vol met 
botten.  

2De Heer liet me om het dal heen lopen. Toen zag ik hoe enorm veel botten er 

lagen. Ze lagen verspreid over het hele dal, en ze waren helemaal uitgedroogd. 

Ezechiël moet tegen de botten spreken 

3Toen vroeg de Heer aan mij: ‘Mensenkind, denk je dat die botten weer kunnen 

veranderen in levende mensen?’ Ik antwoordde: ‘Heer, mijn God, dat weet u 
alleen!’ 4De Heer zei tegen mij: ‘Spreek tegen deze botten. Zeg tegen ze: 

‘Uitgedroogde botten, luister naar de woorden van de Heer! 5Dit zegt God, de 

Heer: Ik ga jullie weer levend maken! 6Ik zal jullie bedekken met spieren en 
vlees, en daar zal ik huid omheen laten groeien. Ik zal adem in jullie blazen, 

zodat jullie weer levend worden. Dan zullen jullie begrijpen dat ik de Heer 
ben.’’ 

De botten worden levend 

7Ik deed wat de Heer tegen mij gezegd had, en sprak tegen de botten. Zodra ik 

dat deed, hoorde ik een zacht geluid. Ik zag dat de botten naar elkaar toe 
bewogen en dat ze aan elkaar vast gingen zitten. 8Ik zag dat er spieren aan de 

botten kwamen, en vlees. En daaromheen groeide huid. Maar de lichamen 

leefden nog niet. 

9Toen zei de Heer tegen mij: ‘Mensenkind, spreek nu tegen de wind. En zeg 

tegen de wind: ‘Dit zegt God, de Heer: Wind, kom uit alle richtingen. En blaas 
adem in deze dode lichamen, zodat ze levend worden!’’ 

10Ik deed wat de Heer tegen mij gezegd had, en sprak tegen de wind. Toen 
kwam er adem in de lichamen, en ze werden levend. Ze gingen allemaal 

rechtop staan. Het was een enorme massa mensen. 
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Zingen  Lied   753: 1,2,5 en 6 

 

1  Er is een land van louter licht 

waar heiligen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

in duisternis of pijn. 

 

2  Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 

 

5  Hing niet het wolkendek zo zwart 

van twijfel om ons heen, 

wij zouden ’t land zien van ons hart, 

dat ’t hemels licht bescheen. 

 

6  God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

Lezing uit het Evangelie:   Lucas 20: 27 t/m 40 

De sadduceeën stellen een vraag 

27Toen kwamen er sadduceeën naar Jezus toe. Sadduceeën geloven niet dat de 
mensen zullen opstaan uit de dood.  

28Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, in de wet van Mozes staat deze regel: «Het 

kan gebeuren dat een man sterft zonder kinderen. Dan moet zijn broer 
trouwen met de weduwe. De broer moet zorgen dat zij een kind krijgt. Dat kind 

geldt dan als het kind van de gestorven man.» 

29Maar stel: Er zijn zeven broers. De oudste trouwt. Maar hij sterft zonder 

kinderen, en zijn vrouw blijft alleen achter.  

30Dan trouwt de tweede broer met de vrouw. Maar ook hij sterft zonder 
kinderen.  

31Met de derde broer gaat het net zo. En met de anderen ook. Alle zeven 
broers sterven zonder kinderen.  
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32Als laatste sterft de vrouw.  

33Nu is onze vraag: Wat gebeurt er als de mensen zullen opstaan uit de dood? 
Met wie zal die vrouw dan getrouwd zijn? Want alle zeven broers zijn met haar 

getrouwd geweest!’ 

Jezus geeft antwoord op de vraag 

34Jezus antwoordde de sadduceeën: ‘De mensen van deze wereld trouwen met 

elkaar.  

35Maar de mensen die opstaan uit de dood, die leven niet meer als getrouwde 
mensen. Zij mogen leven in Gods nieuwe wereld.  

36Dan zijn ze net als engelen en kunnen ze niet meer sterven. Ze zijn kinderen 
van God, omdat ze zijn opgestaan uit de dood. 

37Jullie geloven niet dat de mensen zullen opstaan uit de dood. Maar denk eens 
aan het verhaal van Mozes en de brandende doornstruik. Daar noemt God zich 

de God van Abraham, Isaak en Jakob.  

38God is geen God van dode mensen, maar van levende mensen. Want hij geeft 
het leven aan alle mensen.’ 

39-40Toen durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen. En sommige van 

de wetsleraren zeiden: ‘Meester, dat hebt u goed gezegd.’ 
 

Acclamatie   Lied 339-A  

 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen  Lied 754: 1 en 3 

 

1  Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 

kom in onze harten binnen 

met uw milde overdaad. 
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Jezus, één en al ontferming, 

daal vanuit de hoge neer 

met uw heerlijke bescherming 

in ons bevend hart, o Heer. 

 

3  Wat Gij eenmaal zijt begonnen 

o voltooi het: maak ons rein, 

tot de wereld is gewonnen 

en in U hersteld zal zijn, 

tot wij eeuwig bij U wonen, 

schrijdende van licht tot licht, 

leggend onze gouden kronen 

zingend voor uw aangezicht. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

 1e collecte voor  KIA najaarszendingscollecte 
 2e collecte voor  Pastoraat 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 

 

Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied:  Lied 725     (staande) 

 

1  Gij boden rond Gods troon, 

die van zijn aangezicht 



8 

 

de weerglans verder draagt 

op vleugels van het licht, 

draag met uw stem 

ons mensenlied 

opdat het zingt 

alleen voor Hem. 

 

2  O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan 

en alle strijd voorbij 

nu rond uw koning staan, 

uw grote koor 

in ’t zoete licht 

van zijn gezicht 

zingt ons nu voor! 

 

3  Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt 

naar ’t nieuw Jeruzalem. 

Hef dan het hoofd 

en leef voorgoed 

haar tegemoet. 

God zij geloofd. 

 

4  Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de naam; 

met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind 

mijn leven lang 

vol van gezang 

om Hem mag zijn! 

 

Zegen   (gezongen AMEN) 
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MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  9 november 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In 
deze dienst gaat ds.  Marina van der Zwaag  voor. 
In deze dienst wordt dhr. Piet Ram bevestigd als ouderling. 
En we nemen afscheid van Bernard Klazema  
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
 Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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